Algemeen

Beste ouders/verzorgers,

We kunnen merken dat de herfst nu echt is begonnen. De dagen worden korter, het blijft wat langer donker, maar
binnen is het gelukkig warm en is de gezelligheid te vinden. We kijken uit naar de komst van Sinterklaas aanstaande
donderdag 5 december. U bent van harte welkom om hem vanaf 8.30 uur op het schoolplein te begroeten. Na
aankomst mogen de kinderen naar binnen en vieren zij in de Beijer en in de klas het sinterklaasfeest.

De volgende dag (6 december) is er een studiedag voor het personeel. De kinderen zijn dan vrij.

Ook zijn we al druk bezig met de voorbereidingen van Kerst. Ook hiervoor bent u hartelijk uitgenodigd op donderdag
19 december vanaf 19.00 uur. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort via Parro.

De kinderen van groep 8 hebben de IEP-toetsen gemaakt en afgelopen woensdag zijn ze allemaal op school geweest
om, samen met hun ouders, het schooladvies te bespreken. De komende tijd gaan ze op een aantal scholen even
kijken om zo straks een goede school uit te kunnen kiezen.

Met vriendelijke groet,
Team De Tarissing

Kind op Maandag

Wees bij ons, God,

als we uitkijken naar wat komt.

Als we bijna niet kunnen wachten tot
het zover is,

als we ergens zoveel in zin hebben
dat we niet stil kunnen blijven zitten.
Wees bij ons, als we genieten van
leuke dingen.

En wees bij ons als het tegenvalt.

Als we ons ergens op verheugd
hadden, maar het loopt anders.

Laat ons dan niet alleen, God.

En geef ons hoop dat het de
volgende keer beter zal zijn.

Amen.




Er is een kleine wijziging in de agenda, want de fotograaf kon niet aanwezig zijn op de datum die wij hadden
doorgegeven. Het is nu op donderdag 22 mei 2025. Het is de bedoeling dat de groepsfoto’s, individuele foto’s en
broertjes/zusjes op de foto gaan. Tegen die tijd krijgt u nog bericht van ons over het hoe en wat en hoe laat.

Aan de ouders,

Na 30 jaar als peuterleidster te hebben gewerkt, heb ik besloten om per 1 januari 2025 te stoppen met werken op de
peuteropvang.

Met heel veel plezier heb ik jullie kinderen in de groep gehad, heb hen mogen begeleiden en zien opgroeien. Z6 mooi
om te zien hoe ze zich ontwikkelden in de tijd op de peuterspeelzaal. En hde waardevol waren en zijn de contacten
met jullie als ouders van “onze” peuters!

Door de tijd heen is er veel veranderd in het peuterspeelzaalwerk. Ik werd van een kleuterleidster een peuterleidster.
Van “peuterspeelzaal” werd het “kinderopvang” en dat ging en gaat gepaard met veranderingen op allerlei gebieden.
Voor mij is het nu een goed moment om met dit werk te stoppen en wat meer tijd te nemen voor andere dingen die ik
fijn en belangrijk vind.

Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen jaren en voor de warme en hartelijke contacten die ik heb
ervaren. Hopelijk komen we elkaar nog met regelmaat tegen en verliezen we elkaar niet uit het oog!

Met vriendelijke groet,
Baukje Boersma- Anjema

Na jarenlang met passie en plezier te hebben gewerkt in de peuter/kinderopvang, hebben Baukje en Hillie besloten
per 1 januari 2025 te stoppen.

We zouden ze graag nog één keer in het zonnetje willen zetten.

De afscheidsreceptie vindt plaats op maandag 16 december van 16.00 uur tot 17.30 uur. Jullie als ouders zijn samen
met de kinderen van harte welkom.

Mochten er ouders, familieleden of bekenden zijn die eerder zelf of kinderen hebben gehad bij Baukje en Hillie op de
peuter, dan zijn zij ook van harte welkom. Mochten jullie iemand weten, stuur dit bericht dan vooral door zodat er
zoveel mogelijk mensen komen.

We zien jullie graag op 16 december!
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag!

Vriendelijke groet,
Lieke de Vries

Beste ouders,

Mijn naam is Remco Kooistra en ik ben Buurtsportcoach in de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslan. Vorig
jaar ben ik als vakleerkracht actief geweest op jullie school in Rinsumageast. Dit jaar ben ik daar ook een aantal
weken actief geweest bij groep 2 met de BeweegBOOST. Dit is een nieuw project waarbij de kinderen, die een beetje
extra aandacht nodig zijn en verdienen in hun motorische ontwikkeling, door ons worden ondersteund.




Als vakleerkracht bewegingsonderwijs probeer ik tijdens de gymlessen ieder kind met plezier te laten sporten en
bewegen. Door verschillende beweegthema’s aan te bieden in de lessen, hoop ik uiteindelijk dat we een basis leggen
om een leven lang actief zijn. Sporten en bewegen is namelijk niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de
persoonlijke ontwikkeling, leren samenwerken, het zelfvertrouwen en voor nog veel meer. Nu en later!

Ook graag sporten bij een vereniging, maar te weinig geld?

Stel uw kind zou naast het bewegen tijdens de gymlessen, ook nog wel graag willen sporten bij een vereniging maar
er is thuis te weinig of geen geld voor. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt. Zij betalen voor kinderen tussen de 0 en
18 jaar de contributie en eventueel ook spullen zoals sportkleding, schoenen of andere sportmaterialen die nodig
zijn. Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan gerust contact met mij op. Er is weinig informatie nodig voor het doen
van een aanvraag en een aanvraag zal ik altijd in vertrouwen behandelen. In de meeste gevallen is het binnen drie
weken geregeld. Bent u nog op zoek naar een geschikte sport voor uw zoon of dochter? Of weet u de sport wel, maar
weet u nog niet bij welke vereniging dit kan? Ook dan kunt u gerust mailen, ik denk graag mee!

Met vriendelijke groet,

Remco Kooistra
Buurtsportcoach

0682723532
Remco.kooistra@sportfryslan.nl

Bijdrage groep 4

In deze nieuwbrief zijn wij aan de beurt. We geven jullie even wat ‘Highlights’ door.
Op dinsdag en vrijdag is juf Kirsten in de groep.

Wie ben ik?

Hallo! Mijn naam is Kirsten Wiersma, ik ben 19 jaar oud en ik loop dit
schooljaar elke dinsdag en vrijdag stage op CBS De Tarissing. lk ben tot
de zomervakantie in groep 4. Een hele leuke, gezellige en enthousiaste
groep! Ik heb het erg naar mijn zin hier.

Ik woon zelf in Metslawier en ik ben in september 2022 begonnen aan
de pabo op NHL Stenden in Leeuwarden. Ik zit momenteel dus in mijn
tweede jaar.

Naast school werk ik elk weekend in café Veldzicht in Metslawier. In
mijn vrije tijd ga ik graag leuke dingen doen met vrienden en doe ik nog
aan kaatsen, twirlen en fitness.

Op dinsdag en donderdag is er gym in de Beijer. De ene dag doen we
spel en de andere dag staan de toestellen klaar.




Vanochtend vonden wij een fietspomp op het lesplein, met
een brief. Robine heeft de brief voorgelezen en we hebben
vanmiddag allemaal onze schoen gezet. Gelukkig had juf ook
een schoen mee, ik ben dol op iets lekkers!

Sommige kinderen vonden dat grote mensen dit niet meer
mogen doen. Tja, daar trek ik mij niks van aan natuurlijk.

En daarom: Vol verwachting klopt ons hart!

Groet van groep 4

Deze periode komt meester Johan om de week een
muziekles geven: Leuk!

AGENDA
29 november Juf Sietske jarig
05 december Sinterklaas

06 december

studiedag, de leerlingen zijn vrij!

09 december

kinderschoolraad

19 december

’s Avonds Kerstviering in de Beijer




20 december 12.00 alle leerlingen vrij!
23 december — 3 januari Kerstvakantie

09 januari
17 januari schoolschaatsen groep 7/8

27 januari Meester Gerard jarig
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